
Singlehanded  2016  
 
Journaal van: ECLIPSE   Schipper: Piet van der Burg 
 
Vorig jaar voor de eerste keer aan de Singlehanded meegedaan. Mooi evenement 
en veel van genoten, dus dit jaar weer van de partij met mijn Kolibri 660. 
Grote opkomst en steeds meer Kolibrizeilers die dit evenement gevonden hebben. 
De voorberichten van de organisatoren Elly en Frits voorspellen veel goeds én 
verrassingen. 
 
Zaterdag 15 okt. om 11 uur het palaver zodat iedereen op de hoogte is van de vele 
lastige regels enz.. 
 Als gast was Henk van den Velde die een leuk woordje deed. Om 13 uur de start 
met het uitdelen van de enveloppen met daarin de opdrachten. Zoals te verwachten 
was met enkele verrassingen en cryptische omschrijvingen. 
Eerste verplichte rak was naar Sport E, dus deze eerst zoeken, route in beeld 
brengen, plan maken en de verwachte zeiltijd inschatten. Al met al een drukke 
bedoening. Verwachte windrichting was ZO -> ZW dus eerst Markermeer linksom is 
de keuze. Op naar de Krabbengatssluis bij Enkhuizen en dan naar Volendam. Wind 
bleef ZO dus route rechtsom had gunstiger geweest i.v.m. route naar Medemblik. 
Dus morgen maar vroeg naar Pampus en via de Houtribsluizen  van Lelystad naar 
De Kreupel. 
In Volendam om 20u32 aangekomen en bij Cathrien met nog 3 andere 
Singlehanders wat gedronken, bijgepraat en, heel belangrijk, een stempel gescoord. 
Stempel was niet verplicht maar doet het altijd goed lijkt mij (bonuspunt?). 
 
Zondag 16 okt. al om 5 uur vertrokken na een nacht slecht slapen in rumoerig 
Volendam. 
Eerst Paard van Marken en daarna Pampus ronden.  Volle maan, heldere lucht dus 
goed zicht, wat wil je nog meer?  
In Lelystad aangekomen kan ik net niet meer mee met de stb sluisbediening met 
daarin de Gint en Silvass. Toch snelle bb sluisbediening met een “vreemde” zeilboot 
erbij en om 11u20 met ruime wind en later voor de wind in lekker zonnetje op weg 
naar rondje De Kreupel  (rechtsom gedaan). 
Eerst de verplichte ankeropdracht van 2 uur, om even voor zes uur anker op, rondje 
afgemaakt en naar Medemblik en daar een stempel gescoord bij restaurant Costa. 
Om even voor acht uur ’s-avonds in het donker op pad naar Hindeloopen met 
onderweg de fotoopdracht van boei KR-A. Valt niet mee zo’n foto in het donker maar 
het ISO-licht staat er gelukkig op. Op weg naar Hindeloopen prima wind, niet al te 
hoog en erg vlot gevaren. In Hindeloopen om 22u50 samen met de Gint 
aangekomen, de Samurai van Piet Smit was er ook al. Zo, mooi 3 Kolibri’s 660 op 
een rij.  
Stempel gescoord bij het restaurant, men was al gesloten maar vonden het toch leuk 
ons verhaal te horen en te stempelen. 
 



Maandag  17 okt.. 
Goed geslapen, vroeg op en om 7u10 alweer vertrokken. Vandaag veel te doen, 
rondje Meep eerst op de planning en dan …… is nog even de vraag. 
’s-Morgens eerst weinig wind maar om even na negen toch bij Kornwederzandsluis 
aangekomen. Pim van den Brink met de Kolibri Chapeau lag daar ook maar ging niet 
verder i.v.m. gezondheidsproblemen. Jammer, vorig jaar had hij het prima naar het 
zin en nu moet hij opgeven. 
Om 9u45 alweer door de sluis en met gunstige ZW wind over het Zuid-Oostrak, 
daarna spinnaker op  aan begin Inschot tot begin West Meep. Rondje Meep 
rechtsom gevaren om weinig slagen te maken. Foto NM17-ZM10  prima gelukt en na 
het rondje via de Slenk naar West-Terschelling. Stempel bij de fietsenmaker Jonker 
gehaald. 
Nu op weg naar Vlieland, beslissing via de Slenk (dus grote omweg) of via het 
Schuitengat.  
Thally Sangster (oud Kolibrizeilster) en haar partner Alex varen op het bruine 
vlootschip Sperwer. Zij wisten te vertellen dat het Schuitengat prima betond is, 
ondiepe gedeelte in het laatste NW-stukje dus daar goed oppassen! En opschieten 
i.v.m. onverlichte betonning. 
Prima advies, pakte goed uit, alleen het  laatste stuk in het donker was lastig te 
vinden, een uitdaging. 
Vlieland zo snel te bereiken, zeilafstand in nog geen 2 uur afgelegd! 
Om 20u20 in Vlieland aangekomen en moe en voldaan op weg naar het restaurant 
De Dining voor stempel, wat te drinken, te eten en samen met Gezinus Hummel van 
de Gint de dag nog eens doorgenomen. 
 
Dinsdag 18 okt.. 
Zoals verwacht veel wind en buien. Al heel vroeg waker en het logboek bijgewerkt, 
gegeten en zoals iedere dag proviand voor tijdens het varen klaargemaakt. 
Eerst een dikke bui afgewacht en om 7u35 samen met de Gint vertroken. Eerst de 
Vliesloot uit richting Stortemelk stroom tegen en daarna de Richel gerond en met 
veel wind, stormfok en 2e rif al kruisend via Inschot richting Kornwederzand. Gelukkig 
goed stroom mee maar slechte voortgang en 2e rif eruit, is wel heftig varen maar het 
loopt beter zo. Zuid-Oostrak slecht bezeild dus toch maar via het Molenrak en 
Verversgat naar Kornwederzand. Om 12u55 voor de ingang Kornwederzand en om 
13u30 er alweer door. 
Weersverwachting IJsselmeer ook veel wind, waarschuwing 7 bft uit Z ruimend W en 
NW. Helaas lange tijd Z dus slagen gemaakt met dubbel rif en stormfok. 
Voor Hindeloopen heel veel wind met hoosbui en ja hoor, de wind ruimt.  
Nu verder direct om Vrouwenzand naar Lelystad Marina gezeild met vele windstoten 
en soms weer veel minder wind. Dus spelletje 2e rif eruit en er weer in vele malen 
gespeeld. 
Vandaag onderweg dit journaal geschreven, komt de leesbaarheid niet ten goede 
maar eerder geen tijd / puf gehad. 
Om half acht alweer donker, bewolkte hemel, dus geen maanlicht, jammer. 
Uiteindelijk om 22u50 binnengezeild, finish bereikt! 
 


